’Gheynspark’
Buurtvereniging

GHEYNSPARK 15, 5706 VE HELMOND, 04920 - 22948

CIRCULAIRE EVALUATIE BBQ
27 AUGUSTUS 1995 EN UITNODIGING VOOR SKIETE

Barbecue-feest Gheynspark een geslaagd festijn!

Beste buren,

Evenals vorig jaar heeft de jaarlijkse barbecue van onze buurtvereniging plaatsgevon-
den onder uitstekende omstandigheden. Ruim 35 personen, jong en oud, hebben - zij
het na een wat langzame start door een haperende BBQ - genoten van een heerlijke

maaltijd onder een stralende hemel, met een Ganzebiertje voor de liefhebbers.

De weergaden ziin ons gunstig gezind geweest. Terwiil het in Deurne en Licrop wel
stortregende, bleef het bij ons gewoon droog. Misschien hebben we met ons feest de
zomer ook wel uitgeluid gezien de forse daling van temperatuur sindsdien?

De hulp van vele leden mag niet onvermeld blijven. In het bijzonder gaat onze
hartelijke dank uit naar Gerda Zieverink die met Nelleke, Sylvia, Ellie, Cora en de
naaimachine van Marian zorgde voor een prachtige versiering in de vorm van bijna
300 (drie honderd!) viaggetjes en zeker ook naar Jenny Hazeleger, die hoogstper-
soonlijk een schitterend vaandel maakte met een gave beeltenis van onze eigen gans.

Ook de financiéle kant van de zaak geeft reden tot de vreugde. Want we zijn binnen
de begroting gebleven. Mede daarom, maar ook door de enthousiaste saamhorigheid
van alle feestgangers, mag onze conclusie zijn, dat het feest voor herhaling vatbaar
blijft.

Voor ideeén, suggesties en wensen ter verbetering staat het bestuur open. Wij zijn in
elk geval van plan om al aan het eind van dit jaar de datum voor 1996 vast te leggen,
zodat iedereen die al vroeg in zijn agenda kan reserveren.

Met vriendelijke groet, mede namens de BBQ-commissie,

Willem de Bruijn



CIRCULARE "GHEYNSPARK” BUURTVERENIGING 27/8/1995

Gheynspark-gilde gaat weer schieten!

Beste buren,

Op zaterdag 30 september zijn leden van onze vereniging en hun eventuele
introducé(e)s weer welkom op het schietterrein van het Gilde St. Antonius Abt aan de
Heeklaan.

Het vorig jaar zijn wij van ons bezoek aan het Gilde, ondanks de regen, zéér
goedgemutst teruggekomen en dat nog wel met een echte (schutters)koning én een al
even echte (schutters)koningin in ons midden.

Ook dit jaar hopen we weer iets te leren over de geschiedenis van het Gilde en het
schieten en natuurlijk gaan we allemaal proberen om Twan Spierings op te volgen als
gelukkigste schutter.

We zijn welkom op het schietterrein van 14.00 tot plm. 16.00 uur en voor leden
worden de kosten door onze penningmeester betaald. Dat betekent gratis munitie en
maximaal 2 consumpties p.p. Introducé(e)s, die overigens echt welkom zijn, betalen
fl. 5,--.

Opgave graag telefonisch (22948) bij ondergetekende, bij voorkeur tussen 18.30 en
20.00 uur, uiterlijk vrijdag 1 september.

Met vriendelijke groet,

Jan Nijssen

P.S.

Een creatieve geest heeft het idee geopperd om hier vandaan gezamenlijk te
vertrekken, maar dan wel met het vliegende vaandel van Jenny, een nog
anonieme slaande trom, de bonbonniére van Rien en onze koning in vol ornaat
en mét zijn koningin. Spontane reakties welkom!



